
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vrijdag, 3 september 2021. 

 

Om 9.00 uur waren Jac en Carry bij Tendens om de bus op te halen, 

maar die was er nog niet, want die werd op gehaald, we wilden een 

lekkere grote bus hebben één met een lift en waar ook een rolstoel in 

kan. Ook Reinoud was in Arnhem aan gekomen. 

Inmiddels was Jan gebracht en even later kwam ook Bram binnen 

gewandeld. 

Om 10.15 uur was de bus ingeladen en kon we eindelijk vertrekken, 

eerst in Veenendaal Elmi, Johan, Dorrit en Henk ophalen. Nadat hun 

bagage in de bus was geladen konden we echt op vakantie gaan. We 

hadden er allemaal echt veel zin in. 

 

 
 

Bij Venlo gingen we de grens naar 

Duitsland over en het was gelijk een heel 

ander landschap. We vertelden dit 

speciaal aan Johan (blind) en Elmi 

(slechtziend) was. Na 2 uurtjes rijden 

moesten we echt even stoppen om de 

benen te strekken en natuurlijk even het 

toilet te bezoeken. Ook tijd om je 

boterham te eten en wat te drinken. 



Na 3 kwartier werd het tijd om verder te rijden en we kwamen lange 

files tegen, gelukkig wel meer aan de andere kant, aan onze kant 

hebben we er maar eentje gehad en dan ook nog niet zo’n lange. 

Eindelijk rond 5.15 uur kwamen we bij het “Landalpark” aan. Dit park 

heet “Mont Royal). 

Eerst gingen Reinoud en Carry zich bij de receptie melden en we 

moesten de formulieren inleveren waarop stond dat we 2 maal 

gevaccineerd waren. Dorrit Jac en Carry konden het via de QR-code 

aantonen en dan kregen we pas de sleutels van de beide huisjes. We 

kregen huisje nr 51 en 52. 

 
Terwijl de heren de bus gingen uitladen gingen Carry en Dorrit vast 

koffie en thee zetten, want hier waren we hard aan toe, na zo’n lange 

reis. Gelijk ook even goed kennis gemaakt met elkaar. 

De kamers werden verdeeld: in 

huisje 52 kwamen Jan en Bram 

samen op een kamer, Henk een eigen 

kamer en Jac en Reinoud de derde 

kamer. In huisje 51 kamen dus: 

Johan en Elmi op een kamer, Dorrit 

op een eigen kamer en Carry op de 

derde kamer. Degene die zijn eigen 

bed kom opmaken deed dat en de 

anderen werden daarbij geholpen. 

 

 

 

 



Carry had op het menu staan: Tomatensoep 

       Champignonsoep 

       Broodjes 

       Worstjes 

 

We hebben heerlijk buiten kunnen eten, nadat Reinoud en Jac de 

tafel en stoelen van de buren (nr 52) hadden opgehaald. 

Na het diner hebben we nog heerlijk bij zitten praten en het was net 

of iedereen elkaar al kende. Heel gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen 22.45 uur werd het toch wel tijd om ons bed op te zoeken, 

want moe waren we van deze lange reis. 

 

 

 

 

 



Zaterdag, 4 september 2021. 

 

Iedereen mocht vandaag opstaan wanneer hij of zij op wilde staan. 

Dorrit is een echte vroege vogel, ze had zich al gedoucht en zat in de 

woonkamer fijn in haar puzzelboekje te werken. 

Toen Carry eruit was is het tijd om koffie en thee te gaan zetten en 

voor zover mogelijk de tafel te gaan dekken (natuurlijk buiten). 

Tegen 10.00 uur kwamen er al meerderen om het hoekje kijken en 

schoven aan, aan de tafel om te ontbijten. Na het eten, toen iedereen 

aanwezig was, kwam de vraag: “Wat gaan we doen?” 

Carry had thuis al het een en ander opgezocht en begon dus uit eigen 

werk voor te lezen. Ze stelde voor eerst het terrein te gaan 

verkennen, dat vond men een leuk plan, dus zo gezegd zo gedaan. 

De schoenen aan en de jassen thuis laten liggen, want het was 

prachtig mooi weer. Zo kwamen we bij de receptie met daarnaast een 

winkeltje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als we verder wandelden 

kwamen we bij een terras waar 

je kon eten en wat drinken en 

daarnaast was er een prachtig 

uitzicht over het dal en zagen 

we dat de Moezel daar een 

flinke bocht maakte en er twee 

plaatsjes aan lagen. Natuurlijk 

foto’s maken.  

Bij het restaurant hebben we  

geprobeerd om een afspraak voor  

zondag te maken voor ons diner,  

maar helaas dat was al volgeboekt,  

dan gaan we vanavond toch lekker  

uit eten. 

Nadat we onze verkenning hadden  

gemaakt, moesten er nog  

boodschappen gedaan worden voor morgenavond. Reinoud, Bram en  

Carry zijn naar de winkel gegaan en helaas 

hadden we ons lijstje vergeten, dat werd dus 

heel goed nadenken. We dachten naar Kröv te 

gaan, maar kwamen in Traben-Trarbach. Toch 

maar wat meenemen en hopen dat we niets 

vergeten zijn.  

Thuis gekomen het lijstje nagekeken en we hadden alles meegenomen 

wat er op stond. 

17.30 uur gingen we naar het restaurant en hebben er heerlijk 

gesmikkeld en als toetje kregen we een heerlijk ijsje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 20.00 uur terug naar het huisje voor een kopje koffie en thee.  

Jac pakte zijn gitaar en begon te spelen, Johan, Elmi en Jan konden 

aardig meezingen en de anderen genoten er volop van. 

Alles onder het 

genot van een hapje 

en een drankje.  

22.45 uur was het 

tijd om naar bed te 

gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag, 5 september 2021. 

 

Vanmorgen was iedereen om 10.00 uur aan het ontbijt en wat gaan we 

doen vandaag? 

Het voorstel was om een boottocht te maken van Kröv naar 

Bernkastel en weer terug. Om 11.35 uur vertrok de boot en via enkele 

op stap plaatsjes vaart de boot gelijk weer door naar het volgende 

punt.  

 

 
 
                         Hier varen we naar de schutsluis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hier varen we er in. 

 

 

 

 

 

 

 



                                           De sluisdeuren gaan dicht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Het water stroomt naar binnen tot het water  

   op niveau is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   En dan kan de boot door varen. 

Vlak voor Bernkastel werden we  geschut, dat was iets wat de 

meesten nog nooit hadden meegemaakt en het prachtig vonden dat 

we met boot en al 6 meter omhoog gingen en dan weer door konden 



varen. De hele reis duurde toch wel 1½ uur dus een slokje drinken was 

er heus wel bij. De temperatuur liep al aardig naar de 24 graden. 

In Bernkastel gingen we van de boot af en konden in dat dorpje fijn 

winkelen en rond kijken bij de leuke winkeltjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Heel grappig dit soort vlak huizen 

 

Dorrit kocht een paar leuke 

cadeautjes voor thuis en Jac 

dook ook plots een winkeltje in 

met natuursteentjes. Ja wat 

hij daar nu ging doen? Daar 

komen we later wel achter. 

Als we dan wat verder  

doorliepen kwamen we op een 

pleintje met een fontein met 

twee beertjes en daar ging 

Elmi helemaal uit haar dak. 

 

 

 



Maar Bram had een standbeeld van Jac  

gevonden. 

Daarna liepen we weer door en zochten naar  

een fijn schaduwrijk plekje waar we onze  

boterhammetjes konden eten en wat te  

drinken namen, want het was goed warm  

aan het worden. Iemand vertelde ons dat er  

een stukje verder een boom stond met een  

bank erom heen, we ploften er heerlijk op  

neer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet zo vlak als in Nederland, hier moet je echt het bergje op 

klimmen. 



Na de boterham en verfrissing zijn we opgestapt en zo 

langzamerhand terug gewandeld richting 

boot. Onderweg wilde Bram iedereen graag op 

een ijsje trakteren en dat kon op een leuk en 

gezellig pleintje, dat was een zalige 

verfrissing.  

 

 

Terug naar de boot, al waren we een half 

uurtje te vroeg,  

we mochten wel aan boord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 uur vertrok de boot weer en wederom werden we geschut, 

maar nu gingen we 6 meter omlaag. 

18.30 uur kwamen we thuis aan, een paar gingen even op bed liggen en 

Carry begon gelijk aan het eten, op het menu stond dit keer: 
 



 Macaroni en toetje  

 

Pannen hebben we bij de buren geleend, plus borden en bestek. 

De afwas wordt ook in twee afwasmachines gedaan. 

Tussendoor heeft ieder zijn verhaal gedaan hoe zijn jeugd er uit zag. 

Tegen elven dook men graag zijn bedje weer in, na zo’n drukke dag. 
 

 

 

Maandag, 6 september 2021.            26 graden 

 

 

Tijdens de ochtendkoffie kwam Henk de kamer binnen om Carry te 

feliciteren met haar verjaardag en niet lang daarna kwamen ook de 

anderen aan tafel en werd er uit volle borst “Lang zal zij leven” 

gezongen.  

Namens  de hele groep en Tendens kreeg ze een 

mooie hanger die Jac de vorige dag voor haar 

gekocht had. 

 

 

 

 

 

 

En dan nu ontbijten jongens en maak maar een lunchpakket klaar. 

Dorrit, Henk, Bram, Reinoud en Jac gaan een wandeltocht maken naar 

de kasteel ruïne aan de overkant van de rivier bij het plaatsje Wolf, 

daarna nemen ze de dagelijkse boodschappen mee. 

Johan, Elmi, Jan en Carry blijven thuis, omdat wandelen te zwaar was 

voor hun. We hebben heerlijk buiten zitten kletsen en Johan is zelfs 

op bed gaan liggen, omdat hij moe was, maar ook Jan zat nog half te 

dommelen in zijn stoel en Elmi genoot heerlijk van het zonnetje. Toen 

is Carry vast het verslag gaan schrijven, want ze had nog een flinke 

achterstand in te halen. 



17.00 uur zagen we opeens een rode bus aankomen met de 

wandelaars, we vonden het een hele opluchting, want we vonden dat 

ze toch wel lang weg bleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De boodschappen uitladen en dan kunnen we weer aan het eten 

beginnen, wat schaft de pot vandaag? 

Carry wil wel gaan beginnen met het eten, maar we komen weer 

pannen te kort en die staan bij de buren en dat zijn nu juist de 

wandelaars en liggen nu te slapen. Nou dan toch maar even wachten, 

laat ze maar bij komen tot 17.45 uur.  

Om 18.00 uur zijn we toch de pannen gaan halen en konden we 

beginnen, alleen de bratwursten hebben we bij de buurtjes 

klaargemaakt. 

 

 

Aardappel. 

Bloemkool/Broccolie 



Bratwurst     Vla 

 

 

 

 

Al snel begon het fris te worden en gingen we naar binnen, Jac pakte 

zijn gitaar en begon te spelen, zodat iedereen weer uit volle borst 

kon mee zingen en neuriën onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

Dinsdag, 7 september 2021.           26 graden 

 

Om 8.30 uur stond de koffie en thee reeds gereed. 

Dorrit en Carry zaten heerlijk in alle rust hun koffie en thee te 

drinken en van de anderen was nog helemaal niets te bekennen. 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 9.45 uur kwam er eindelijk leven in de brouwerij, Jan werd door 

Jac binnen gereden even later kwamen Reinoud en Bram binnen. 

Carry vond 10.00 uur toch wel tijd worden om te gaan ontbijten en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ook vandaag kwam de vraag: “Wat gaan we doen?” 

“Ja, wat staat er nog op het lijstje?” 

Trier, Kröv (wijn) of de hangbrug? Uit eindelijk viel de keuze toch op 

de hangbrug, dus lunchpakketten klaarmaken en de bus in. Het was 

een prachtige rit om te rijden, maar toen we daar aankwamen, 

moesten we (  Reinoud, Dorrit en Carry) eerst een stuk gaan lopen om 

bij de brug te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De anderen die niet mee gingen, zouden een hele tijd moeten 

wachten. In deze corona-tijd was de brug nl. één-richtingsverkeer en 

dat betekende aan het eind ervan dat je nog 6,5 km. moest terug 

lopen om bij de groep te komen, nou dat vonden we het niet waard en 

hebben we het dit keer maar voorbij laten gaan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar wat dan??? 

Cochem is ook een leuk stadje en daar kan je ook leuke cadeautjes 

voor thuis kopen. Dat gaan we doen! Jac zette ons midden in de stad 

af en zocht een parkeerplaats voor de bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kelen begonnen droog te worden, dus een terrasje zou goed uit 

komen, terrasjes zat, er was geen tafeltje voor 9 personen vrij. Dan 

maar op een muurtje gaan zitten en drinken bestellen en onze 

boterham wilde ook graag naar binnen.  

Dorrit en Carry wilden proberen om een foto te maken van het mooie 

kasteel dat er in Cochem staat.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Een stukje terug lopen en dan moet het lukken, we gingen een mooie 

winkelstaat in en wat zien we daar????? . . . . . een ijszaak en Jac 

trakteerde dit keer op een ijsje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      We wandelden richting de 

Moezel en Jac haalde de bus weer op  

                     om ons weer op te pakken. Voor boodschappen  

                hadden we dit keer geen tijd, maar toch eerst  

            naar huis om te spuiten en medicijnen in te nemen  en  

         reden we terug naar Kröv. 



 

  

 

 

 

 

Daar vonden we een pizza-zaak, waar we aan de rand van de straat  

konden zitten en eten. De baas zette er nog 2 tafeltjes bij met een 

paar stoelen en smikkelen maar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 uur naar huis, koffie en thee en gezellig na zitten kletsen. 

 

 

 

  

 

 

Jac, wil jij koffie? 

“Graag, met alles  

erop en erin”.  

Sorry, ik heb geen  

kopjes meer, is een 

soepkop ook goed?” 

“Ja hoor”  

 



 

 

 

 

 

 

Woensdag, 8 september 2021. 

 

Tot 9.30 uur was het nog heerlijk rustig en zijn Dorrit en Carry de 

tafel maar gaan dekken en dan zal de rest zo langzamerhand toch ook 

wel binnen komen druppelen. 

Hierna was er overleg wat de wensen zijn wat we gaan doen, Trier of 

Kröv? Trier was toch te ver dus naar Kröv voor cadeautjes en naar 

een wijnmakerij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk bleek Kröv niet zo bijzonder te zijn en zijn we 

doorgereden naar Traben-Trarbach, wat een gezellige plaats is met 

veel leukere winkeltjes. Ook vonden we hier een flinke wijnhandelaar 

en zijn daar gaan rondkijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mochten beneden in de wijnkelder rondkijken en kregen van Jac 

een fantastische uitleg hoe wijn gemaakt word. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen Jac in Duiven woonde heeft hij ook zelf wijn gemaakt had, dus 

hij kon hier heel mooi over vertellen. Boven konden ze proeven, voor 

wie dat wilde en Jac, Johan, Elmi, Dorrit en Henk kochten ieder een 

fles wijn voor thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan is er nog tijd voor de cadeautjes en Carry had een leuk winkeltje 

gezien, waar Elmi een eendje voor Johan zijn verzameling kocht, 

Johan een beertje voor haar en Bram vond er een fles brandewijn 

voor zijn broer die afgelopen week 32 jaar getrouwd was. 

Daarna nog de boodschappen voor het avondeten en dan door naar 

huis. Het diner bestond vandaag uit: 

 

 

gebakken aardappelen 

boontjes 

cordon blue 

vla 
 

 

Koffie lekker nog buiten gedronken en fijn zitten bijkletsen. 



 

 

 

 

 

 

Donderdag, 9 september 2021. 

 

Na het ontbijt zijn Reinoud, Dorrit, Bram en Carry eerst 

boodschappen gaan doen en lege flessen inleveren, Bram wilde nog 2 

cola  en een stuk worst hebben en Dorrit een speciaal drankje (cola 

gemengd met Fanta) hebben. 

Jac ging naar de receptie om te overleggen waar een goed restaurant 

was en toegankelijk voor een rolstoel. Suzanne (receptioniste) raadde 

ons aan om naar Trarbach te gaan , restaurant “Panorama” om 17.30 

uur. We zijn naar het zwembad geweest met 4 personen,  

15.00 uur konden Jac, Johan, Bram en Carry komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We moesten wel de brief overleggen dat we 2x gevaccineerd waren. 

Heerlijk water was het, 30 graden was er aangegeven. Wat hebben 

we daarvan genoten. 

16.00 uur weer het water uit, thuis douchen en om 17.00 uur weer de 

bus in voor ons laatste gezamenlijke diner.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bram en Jan hadden het er erg moeilijk mee. Van ons laatste 

voortreffelijke diner hebben we fantastisch genoten. 

Hierna naar huis, de laatste boel inpakken en dan nog met elkaar de 

heerlijke koffie en thee drinken en onderwijl werden de bekende 

diploma’s uit gereikt met het commentaar van de begeleiding dat we 

een geweldige groep waren, iedereen hielp elkaar en er is geen 

ongetogen woord gevallen. Nog een hapje en een slokje en dan naar 

bed. 

Intussen maakten Reinoud, Jac, Bram en Carry de lunch-pakketten 

klaar voor morgen middag en de rest van het brood voor het ontbijt 

werd ook klaar gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag, 10 september 2021. 

 

Zoals was afgesproken was om 7.00 uur iedereen wakker en werden 

de laatste stukjes in de toilettas gedaan, de pyjama en handdoek de 

koffer in en de bedden afhalen en in een zak doen. 

Ontbijt uit het vuistje, helaas binnen, want het regende (voor het 

eerst) heel zacht buiten. De koffers naar buiten en binnen werd de 

koelkast leeg gehaald en in kratten gedaan. 

Jac begon de bus in te pakken en Reinoud en Carry keken de huisjes 

nog een na, maar ook werd het geleende spul weer netjes op zijn 

plaats terug gezet. 

9.15 uur waren we helemaal klaar, Carry bracht de sleutels terug en 

wegrijden maar. We hebben een andere route genomen als de heen 

weg, maar nu naar Trier, dan de snelweg op , door de Ardennen, naar 

Maastricht.  

 

De gymmeester geeft ons les. 

 

 

Net over de Nederlandse grens zijn  

we gestopt om de benen weer te  

strekken en om te toiletteren,  

Het lunch pakket opeten en  

allemaal een bakje koffie of thee  

drinken. 

Voor dat we verder gingen hebben  

we Tendens gebeld of zij wilden  

doorgeven aan de ophalers dat we  

zeker een ½ uur eerder aan zouden  

komen. 

14.30 uur in Veenendaal en  

15.15 uur in Arnhem. 

 

 
Foto’s: Carry, Reinoud en Jac   

Verslag en lay out: Carry  


